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BELANGRIJKE TELEFOON- GIRO- EN BANKNUMMERS 
POSTADRES: Gereformeerde Kerk,  

Langeweg 51, 4675 RK, Anna Jacobapolder. 
E-mail: info.pgajp@gmail.com  

    
REKENINGNR. NL40 RABO 0353 4001 14 t.n.v. Geref. Kerk 
KERK:                        E-mail: penningmeester.gk.ajp@gmail.com                         
    
VOORZITTER: Dhr.Rien Tichem.   
                                   Tel. 06-47039491 
                                   E-mail:  rientichemgkajp@zeelandnet.nl  
 
SCRIBA:  Mevr. Sylvia Reijngoudt-Nell 
   Campweg 5, 4675PW Sint Philipsland 
                                   Tel. 0167-573717/ 06 28755011 
 
PREDIKANT:  Ds. M van der Zwaag-Haan. 
                                   Kapitein Wielmanlaan 43.4661ZB Halsteren 
                                   Tel. 06-23697249. 
                                    E-mail: m.zwaaghaan@hetnet.nl 
 
REKENINGNUMMER                                   
ZENDING en DIACONIE :    NL79 RABO 0353 4027 10 
   t.n.v. Zendingscommissie Gereformeerde Kerk 
   Anna Jacobapolder.  
                                   E-mail: diaconie.pgajp@gmail.com 
    
REDACTIE:  Mevr. Anneke van Strien - van Leeuwen, 
   Lageweg 7, 4675 RH, Anna Jacobapolder. 
   Tel.:0167-572682  
                                   E-mail: annekevanstrien@hotmail.com 
    
KOSTERS  Janny Wagemaker en Meta van 
                                   Nieuwenhuijzen-Maas 
                                   Contactadres: Lageweg 6, 4675 RH AJP 
                                   tel.06 16944785/0167-573441 
                                   metamaas@icloud.com    
 
WEBSITE:  anna-jacobapolder.protestantsekerk.net 

Beheerder: Fanny van Strien, 
                              E-mail: funniestfanny@hotmail.com 

mailto:annekevanstrien@hotmail.com
mailto:metamaas@icloud.com
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PREEKBEURTEN EN COLLECTEN 
 
   5 oktober:  10.00 uur: Ds. D.M. Knibbe; Delft 
 1e collecte: Kerk en Israël 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST 
 
12 oktober: 10.00 uur: Ds. M. van der Zwaag 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 Preekbespreking na de dienst 
 
19 oktober: 10.00 uur: Ds. J. de Bie; ’s Gravenpolder 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Diaconie 
 
26 oktober: 10.00 uur: Mevr. Dr. D. Timmers; Roosendaal 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 Deurcollecte: Zending 
 
  2 november: 10.00 uur: Ds. M. van der Zwaag 
 1e collecte: Kerk 
 2e collecte: Onderhoud 
 3e collecte: Diaconie 
 Met medewerking van koor Glorify 
 KOFFIEDRINKEN NA DE DIENST  
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KERKBLAD 
Kopij voor het novembernummer van ons kerkblad ontvang ik graag 
uiterlijk zaterdag 25 oktober. 
Fleur de Joode heeft aangeboden het kerkblad in Sint Philipsland te 
willen bezorgen. Daar zijn we haar heel dankbaar voor.  
Veel succes Fleur!                       Groeten, Anneke van Strien 
 
VAN DE DOMINEE 
 
“WAT IS EEN KERK?” 
U kent ze wel, die meisjes van 5. Twee pittige staartjes die eigenwijs 
de wereld in priemen, stoere laarsjes onder een knalroze jas met 
een mondje dat niet stil staat en vooral vragen stelt... Op weg naar 
de dierenwinkel trekt ze aan mijn mouw en wijst naar de hoge toren 
en ramen van de gotische kathedraal, de trots van onze stad 
“Wat is dat voor een winkel?”, vraagt ze. “Dat is geen winkel, dat is 
een kerk.” “Wat is een kerk?” Ik aarzel. Wat zal ik haar antwoorden? 
Als ik zeg: de kerk is het huis van God, of daar woont God, zal ze 
zeker vragen: “Wie is dat, God?” Maar als ik zeg: de kerk is een 
gebouw waar mensen komen om te bidden, dan zal ze vragen: 
“Wat is bidden?” Als ik dan zeg: bidden is praten met God, dan zal 
ze mij ook vragen: “Wie is God?” Daarom overweeg ik iets anders te 
zeggen. Iets in de trant van: daar komen mensen om te zingen en 
om naar de preek te luisteren. Maar dan zal ze vragen wat een 
preek is en moet ik het hebben over het woord van God en dan zal 
ze toch ook vragen: “Wie is God?” Hoe leg ik dat uit aan een meisje 
van 5, van wie de ouders geloof en kerk al lang de rug hebben 
toegekeerd. Ik pak haar hand en duw tegen de zware deur die op 
een kier staat. We lopen zwijgend naar binnen, schuiven één van de 
banken in. Ze kijkt met grote ogen om zich heen. Stil zitten we daar. 
Na een tijdje neem ik haar weer bij de hand en samen lopen we naar 
buiten. Bij de deur vraagt ze zachtjes: “Wie woont daar?” 
 “Daar woont God”, is mijn antwoord. “Dat dacht ik al”, zegt ze…  
                                                                             Alice Gideonse 
                   (vrij naar “Dit hier is een kerk” van Huub Oosterhuis) 
 
Als ik dit ontroerende verhaal lees, (het komt uit “Verwondering, 
vijftig mogelijkheden voor verrassing” van de Protestantse Kerk in 
Nederland), komen er onmiddellijk allerlei gedachten bij mij naar 
boven. Die kan ik de volgende keer wel aan het papier 
toevertrouwen. Maar het zou mooi zijn als daar ook gedachten van 
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jullie bij komen. Wat roept dit verhaal(tje) bij je op? Laat het me 
weten, via mail, app, signal of persoonlijk. Dan kan ik dat, samen 
met mijn eigen bespiegelingen in het volgende Kerkblad zetten. 
 
PREEKNABESPREKING ZONDAG 12 OKTOBER 11.00 UUR 
Op deze zondag zal ik preken over Lucas 17: 11 t/m 19. In dit 
verhaal wordt er 10x een kyrië geroepen naar Jezus. Maar één keer 
volgt op de genezing van deze 10 een gloria. Is dat herkenbaar voor 
ons? In onze nood bidden we al gauw tot God om een uitweg, om 
verlichting, om genezing, om troost. Maar denken we er ook aan om, 
als we door een moeilijke periode heen zijn gekomen, te danken? En 
waarom bidden en danken we? Geloven we dat God tegenslag en 
voorspoed in zijn hand heeft? Graag wil ik hierover met jullie in 
gesprek na afloop van de dienst. Normaal is er alleen op de eerste 
zondag van de maand koffie drinken na afloop van de kerkdienst. 
Als je meedoet aan de nabespreking krijg je ook deze zondag koffie 
(of thee), want daar beginnen we mee. Het is leuk als je komt. Je 
hoeft je niet van tevoren op te geven. Ik ontdek vanzelf wie er na de 
dienst blijven. Wees welkom! 
 
DIENST MET HET KOOR ‘GLORIFY’ UIT HALSTEREN/NIEUW-
VOSSEMEER OP 2 NOVEMBER 
Het (gelegenheids)koor uit Anna Jacobapolder is een keer in de 
kerkdienst in Halsteren geweest. Er volgt nu een tegenbezoek.  
Het koor Glorify zal op 2 november drie liederen in de dienst zingen. 
Ze nemen hun eigen dirigente mee. Het is een klein koor van 7/8 
dames, die enthousiast iedere week oefenen en veel plezier in het 
zingen hebben. Ik hoop dat ze dat plezier op ons over kunnen 
dragen en dat we een mooie dienst zullen hebben. 
 
Hartelijke groet, ds. Marina van der Zwaag. 
 
JARIGEN BOVEN DE ZEVENTIG 
06-10-1939.Mevr. A Quak-Hoogenboom. F.M.Boogaardweg 68 
                                                                      4697GZ Sint Annaland 
07-10-1955.Dhr.S.M. Nuijens. Wilhelminastraat 14 4675BT St.Ph. 
17-10-1952.Mevr. M.J.A. Wisse-Bonte. Langeweg 55 4675RK A.J.P. 
20-10-1948.Dhr. M. van Strien. Lageweg 7 4675RH A.J.P. 
Deze jarigen, en alle anderen die deze maand jarig hopen te zijn 
wensen wij een gezellige dag toe, en Gods zegen over uw nieuwe 
levensjaar 
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VANUIT DE KERKENRAAD 
 
De kerkenraad vergaderde donderdag 25 september.  
Rien opende de vergadering en heette een ieder welkom.  
Jan de Waard las een stukje Bijbeltekst voor uit Efezen 1, de verzen 
22 en 23. Uit het boek “ Zoals Jezus” van Marien Kollenstaart las hij 
een toelichting voor en daarna ging hij ons voor in gebed.  
We bespraken de jeugd en jongeren. De kinderen van de 
kindernevendienst hebben een heel leuk uitje gehad op 13 
september. Ze zijn met elkaar wezen vliegeren op de dijk in Anna 
Jacobapolder. Er waren heel wat kinderen en het was heel 
geslaagd. 
Mark, Gilles en Jop hebben een lege flessen actie gehouden en 
hebben daar een heel mooi bedrag van €124,50 bij elkaar gespaard 
voor een gezellig dagje weg met alle kinderen. Heel goed gedaan! 
We namen de notulen door van de vorige vergadering. 
We evalueerden de afgelopen periode. Op 7 september was er geen 
predikant beschikbaar. We waren blij dat Rien deze dienst wilde 
leiden. Dit deed hij op een hele mooie manier. We hebben onze 
waardering uitgesproken over de inhoud van de dienst, het vele werk 
hieraan  en alle mooie woorden.  
De startzondag was een succes. Er was een speurtocht voor de 
kinderen in de kerk, en een high tea en een quiz in de consistorie 
voor allemaal. Een ieder die zijn medewerking hier aan verleend 
heeft, hartelijk bedankt! 
We bespreken alle ingekomen post.  
Een puntje die we willen uitlichten is de Uitnodiging voor de 
Ringavond op 30 oktober in Nieuwerkerk. Hiervoor bent u van harte 
uitgenodigd. Verder in het kerkblad vindt u de officiële uitnodiging. 
De kerkenraad besprak de kerk en privacy.  
Verder in dit kerkblad wordt hier e.e.a. over geschreven. 
Het beleidsplan wordt besproken. Het wordt op dit moment herzien 
en zal na de gemeentevergadering definitief weer voor vier jaar 
vastgesteld worden.  
De pastorale zaken werden besproken. We zijn blij dat we weer 
mensen hebben mogen toevoegen in ons ledenbestand. 
Van harte welkom in onze gemeente! 
We sluiten de vergadering af met het zingen van lied 275! 
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Agenda: 
12 oktober: Preeknabespreking  
2 november: optreden koor uit Halsteren 
23 november: laatste zondag van het kerkelijk jaar 
26 november: Dankdag en gemeentevergadering 
 
Met vriendelijke groeten, van de kerkenraad. 
 
ROOSTERS 
                      Oppasdienst         Kindernevendienst      Deurcollecte 
  5 oktober     Corrie                      Miranda                       In de kerk 
12 oktober     Sylvia                      Heleen  Gilles 
19 oktober     Leontine                  Natalie                         Julia 
26 oktober Babette en Annemiek Mariella                        Joep 
   2 november  Arie                        Wendy                         In de kerk 
 
ROOSTER KERKTAXI 
  5-10 Sjaak 
12-10 Martijn-Joke       Voor info over de kerktaxi kunt u  
19-10 Bram                   tot zaterdagavond bellen naar 
26-10 Sylvia                  Sylvia Reijngoudt 
  2-11 Sjaak                    0167-573717  /    06 28755011 
 
BLOEMEN IN DE KERK 
 In oktober hoopt Rebecca de bloemen te verzorgen, in november 
staat Joke op het rooster. 
 
VERJAARDAGFONDS. Ter informatie. 
Al heel veel jaren beheert Janny Wagemaker het verjaardagfonds. 
Maar wie pas later lid geworden is van onze kerk hier nog even iets 
over het verjaardagfonds. 
Als u jarig bent krijgt u een kaart vanuit de kerk. 
Hier zit een envelopje bij. We vinden het fijn als u daar een kleine 
bijdrage indoet en dat weer aan Janny geeft. 
Dit geld wordt gebruikt voor ‘ extra’ zaken. Zoals een bloemetje of 
aardigheidje als de contactpersonen op verjaardag bezoek gaan bij 
de ouderen in de gemeente. 
Als iemand langdurig ziek is. Voor een aardigheidje bij een geboorte 
enz. Bij bijzondere jubilea en dergelijke 
Ook wordt uit dit fonds de Paaskaars betaald. De bloemendames 
kunnen ook de bloemen declareren bij het verjaardagfonds.  
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KERK EN PRIVACY 
We horen en merken steeds vaker dat onze privacy ‘op straat ligt’ en 
beschermd moet worden.  
Ook wij als gemeente moeten nadenken over hoe te voorkomen dat 
uw gegevens ongewenst openbaar worden. Dit is in wetgeving 
vastgelegd. Onze kerk heeft dit vastgelegd in een Privacyverklaring. 
Hierbij hebben we aandacht voor hóé we gemeente van onze Heer 
zijn en hoe we naar elkaar omzien. De balans tussen wat moet, wat 
mag en wat we willen is voor de kerkenraad ook een zoektocht. 
 
Wat betekent dit voor onze leden? 
In de praktijk verandert er weinig. Als kerk kijken we naar elkaar om. 
We zijn een open gemeenschap waarin mensen betrokken zijn op 
en meeleven met elkaar! Uw persoonsgegevens mogen we hierbij 
alleen gebruiken met uw toestemming. Dit verandert niet.  
Idee is om in de hal van de kerk en in de consistorie een 
informatiebord op te hangen dat onze kerkdiensten terug te luisteren 
zijn via de kerkomroep. Idee is om tijdens diensten alleen 
voornamen te noemen, tenzij u toestemming geeft voor volledige 
vermelding. 
U blijft gewoon het kerkblad op papier en/of per e-mail ontvangen. 
De kerkenraad besluit na de gemeente-avond of deze moet worden 
aangepast en/of via Protestantse Kerk Anna Jacobapolder 
beschikbaar blijft. 
 
Wat betekent dit voor onze vrijwilligers die werken met 
persoonsgegevens? 
U moet documenten (met persoonlijke gegevens) op uw computer 
weggooien als u deze niet meer nodig hebt. Leeg dan ook uw 
‘prullenbak’. Kijk hier eens naar aub. U kunt denken aan oude 
kerkbladen, maar ook lijsten met namen, adressen en/of 
telefoonnummers.  
U mag persoonlijke gegevens alleen aan anderen geven als dit 
nodig is voor het kerkelijk vrijwilligerswerk. U mag een telefoonnr. 
dus niet ongevraagd delen voor bijvoorbeeld een privévraag.  
Vermeld vanwege overleg in verslagen/afsprakenlijst bij voorkeur 
alleen voornamen als dit nodig is.  
Als daar aanleiding toe is: vraag bij een bezoek of persoonlijke 
gegevens gedeeld mogen worden. Hierbij kan gedacht worden aan 
de dominee/ouderling/contactpersoon of verzoek om voorbede 
tijdens een kerkdienst. 

https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/default.aspx?lIntEntityId=145448
https://anna-jacobapolder.protestantsekerk.net/
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Andere vrijwilligers worden uiterlijk volgend voorjaar nog benaderd 
om eventuele aanpassingen zo praktisch mogelijk in te vullen. 
 
Wat gaat er nog gebeuren? 
Tijdens de gemeente-avond in november wordt toegelicht hoe ons 
privacy beleid er in de praktijk uitziet. Daarna neemt de kerkenraad 
een besluit over de uitvoering hiervan. U kunt hierover ook meer 
lezen op: https://protestantsekerk.nl/kerkbeheer/privacy/. 
 
Vragen, opmerkingen, tips? 
Als u vragen, opmerkingen of tips hebt, kunt u deze kwijt bij Irene. Zij 
is te bereiken via tel. 06 – 30 29 45 95, of via e-mail: 
info.pgajp@gmail.com. 
Met hartelijke groet, 
De kerkenraad 
 
GELEGENHEIDSKOOR: 
 
Oktober is de maand waarin het gelegenheidskoor gaat beginnen 
met repeteren voor de Kerstzangdienst.  
Dit jaar beginnen we op maandagavond 27 oktober, van 19.30 tot 
21.45 uur. 
We hebben weer mooie liederen uitgezocht d.w.z. een paar nieuwe, 
en ook een paar die we ooit al eens gezongen hebben. 
Iedereen is van harte welkom om met ons te komen zingen, dus kom 
en twijfel niet. 
De repetities zijn serieus, maar ook heel gezellig.  
In de pauze delen we lief en leed met elkaar, en is het een 
gekwebbel van jewelste.  
Dit Kerstproject is het al de 19e keer dat we met Annet de Ruijter als 
onze dirigente gaan repeteren. 
We hebben in al die jaren verschillende organisten gehad, nu is Nick 
Verkerke onze vaste begeleider, daar zijn we heel blij mee. 
Volgend jaar hebben we een 20 jarig jubileum, en daarover zijn we 
aan het nadenken hoe we dat gaan invullen. Ook over een naam 
voor ons koor. 
Iedereen mag hierover meedenken, we horen graag uw reactie. 
Allemaal welkom op 27 Oktober, aanvang 19.30uur 
 
 
 

https://protestantsekerk.nl/kerkbeheer/privacy/
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Vanuit de Zwo/ Diaconie 
Wij vragen uw aandacht en voorbede voor het werk van Kerk in 
Actie en hun/onze partners in binnen- en buitenland. 
 
Deze keer vragen we uw aandacht voor het volgende: 
Israëlzondag 
Achtergrond 
‘In snel tempo is Israël een onderwerp geworden waarover in de 
samenleving grote polarisatie is ontstaan.. Er zijn duidelijke flanken 
in het publieke debat die zich voor of tegen Israël positioneren. De 
gruwelijke aanval van Hamas op Israëlische dorpen op 7 oktober 
2023 zorgde aanvankelijk voor veel solidariteit en sympathie, maar 
de manier waarop Israël de strijd in Gaza aanging, heeft in 
toenemende mate kritiek opgeroepen. Israël is daardoor een 
ongemakkelijk thema geworden, ook de kerken, waar veel mensen 
van denken: ‘nu maar even niet’.  
En toch staat ook dit jaar de Israëlzondag weer op de kerkelijke 
kalender.’ aldus Bart Wallet in een artikel dat hij schreef met het oog 
op de invulling van Israëlzondag dit jaar. Voor velen zal het 
herkenbaar zijn. De problematiek is enorm complex, en de meningen 
lopen diametraal uiteen - vaak heel betrokken en navenant heftig. In 
de gebeden kan volop uiting gegeven worden aan verlegenheid en 
moeite met wat gebeurde en gebeurt, daar en in onze eigen 
samenleving, en aan alles wat we verlangen voor Joden en 
Palestijnen en het Midden-Oosten. Met het oog op de Schriftlezing 
en de verkondiging voor deze zondag, hebben we als Centrum voor 
Israëlstudies en Kerk en Israël binnen de Protestantse Kerk in 
Nederland gekozen voor het thema ‘Rotsvast’. Daarmee sluiten we 
aan bij het lees rooster van de synagoge om op die manier de 
verbondenheid met het volk Israël te benadrukken. Overal ter wereld 
word in synagogen op zaterdag 4 oktober 2025 gelezen uit 
Deuteronomium 32, parasja ‘Ha’azinoe’ – ‘Geef oor aan’, ‘luister’. 
Een dag later doen we het in de kerk. Aan het begin van de 
woestijnreis, in Exodus 15, zingt Mozes het “Lied aan de Zee”. In de 
laatste uren van zijn leven zingt Mozes opnieuw een loflied, waarin 
hij datgene wat hij in de woestijn met het volk heeft meegemaakt 
voor ogen stelt en omzet in lessen voor de toekomst, als een 
getuigenis voor alle generaties. Daarbij gebruikt Mozes de metafoor 
van God als ‘de Rots’. Sprekender kan de betrouwbare en 
onveranderlijke aard van God niet worden uitgebeeld!  
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Meeluisterend en meelezend met het Joodse volk, zoeken we op 
deze Israëlzondag naar wat deze woorden ons vandaag te zeggen 
hebben. 
 
JOODSE EN PALESTIJNSE KINDEREN SPELEN SAMEN 
Collecte voor Israëlzondag: 
Joodse en Palestijnse kinderen komen elkaar in het dagelijks leven 
bijna niet tegen. Door het gescheiden onderwijs in Israël weten ze 
niets over elkaars cultuur en gebruiken. Via het 
ontmoetingsprogramma van het Rossing Center leren Joodse en 
Arabische leerlingen uit de hoogste klassen elkaar kennen. Ze 
bezoeken elkaar op school en leren spelenderwijs over elkaars 
geschiedenis en tradities. Vooroordelen verdwijnen. Dat is niet 
alleen belangrijk voor de kinderen zelf, maar voor de hele Israëlische 
samenleving. 
 
SCHOENENDOOSACTIE 
 
 
Eind oktober hopen we weer vele dozen te kunnen inleveren. 
Als je graag zelf een doos wilt vullen kun je kijken op de website: 
https://schoenendoosactie.nl/  of:  
Vul je schoenendoos in elk geval met: 
4 lijnschriften (A5), 3 pennen, 3 potloden, set kleurpotloden, 
gum/gom, puntenslijper, knuffel, stuk zeep, tandenborstel, 
tandpasta. 
Vul je doos aan met: 
Speelgoed: pop, auto, kleurboek, springtouw, knikkers (vanaf 5 
jaar), bal, muziekinstrument, domino, puzzel. 
Praktische spullen: linnen draagtas, slippers, pet, kledingstuk, 
sokken, kunststof beker. 
Verzorgingsartikelen: haarspulletjes, toilettasje, sieraden. 
Schoolspullen: schrijfblok, liniaal, etui. 
Stop dit er NIET in: 
Snoep of ander eten, artikelen met batterijen, artikelen met 
agressieve afbeeldingen, oorlogsspeelgoed, artikelen die snel 
uitdrogen (zoals stiften, klei, lijm en verf), varkensknuffel, deodorant, 
ballonnen, vloeibare producten zoals bellenblaas en shampoo i.v.m. 
lekken. 
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GETELDE COLLECTEN OP 3 SEPTEMBER 2025 
                                     Cash              Bonnen             totaal 
Onderhoudsfonds € 146,10 € 191,50 € 337,60 
Zomerzendingscollecte 42,40 51,00 93,40 
Kerk 56,20 96,00 152,20 
Diaconie 78,80 100,00 178,80 
Zending 42,25 111,00 153,25 
Vet 40,00  40,00 
 
 
Nieuwerkerk, 17 september 2025,  
 
Aan de kerkenraden, predikanten, voorgangers en gemeenteleden. 
 
Graag nodigen wij u uit voor de Ringavond op donderdag 30 oktober 
om 19.30 uur. Deze avond heeft als titel: 
Christen en krijgsmacht: water en vuur? 
 
Als spreker hebben we uitgenodigd ds. Edwin Groot Karsijn. Hij 
werkt als legerpredikant. 
Voorheen was hij predikant in Oosterland, Kerkwerve en Herwijnen. 
 
We zijn heel blij dat hij op deze avond ons wil meenemen in de 
vragen die opkomen vanuit zijn werk.  
 
De avond wordt gehouden in Nieuwerkerk (gebouw Punt-3, naast de 
kerk), Kerkring 2 in Nieuwerkerk. Vanaf 19.15 uur staat de koffie en 
de thee klaar.  
 
Uiteraard zijn ook uw gemeenteleden van harte uitgenodigd om deze 
avond te bezoeken. We willen ook met elkaar in gesprek gaan over 
de vragen die er kunnen spelen als gelovige wanneer het over de 
krijgsmacht gaat.  
 
Het is niet noodzakelijk u vooraf op te geven, maar het is wel fijn. Dit 
kunt u doen door een mail te sturen naar mriedijk@zeelandnet.nl  
 
Met hartelijke groet, 
Namens het ringbestuur van Schouwen-Duiveland, Tholen en Sint 
Philipsland, 

mailto:mriedijk@zeelandnet.nl
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Wij bidden u om vrede 
Een gezongen voorbede waarin we God vragen om vrede, brood, 

wijsheid en zegen voor alle mensen. Dit eenvoudige maar krachtige 

lied brengt onze diepste verlangens voor de wereld tot de essentie: 

dat mensen bevrijd mogen worden van honger, onmacht en schuld, 

en mogen leven in vrijheid en broederschap. 

Lied 340 uit de liedbundel ‘ Zangen van Zoeken en Zien,’ gezongen 
door een koor o.l.v. Hanna Rijken te bekijken op YouTube 

Lied: Wij bidden u om vrede 

Wij bidden U om vrede  
en vragen U om brood,  

dat mensen redt van honger,  
en onmacht tot ter dood.  

  
Wij bidden U om wijsheid,  

en vragen U om licht  
dat mensen ogen opent,   

en op elkander richt.   
 

Wij bidden om verhoring,   
en vragen U altijd,   

dat mensen mogen weten,   
hoe Gij ervoor ons zijt. 

 
               Uit: Petrus. Uitgave van de Protestantse Kerk in Nederland                                                   
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BESTELFORMULIER COLLECTEBONNEN 

 
 
Als u het ingevulde papier in het bakje legt wat in de hal van de kerk 
staat dan staat er, zo mogelijk,  de volgende week een envelop met 
de bestelling  voor u klaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naam ……………………………………………………………….. 
 
Adres ………………………………………………………………..  
 
Telefoon ……………………………………………………………  
 
 
Uw bestelling:  
 
…………blauwe kaarten: € 0,50 per bon = € 10 per kaart  
…………groene kaarten: € 1,00 per bon = € 20 per kaart  
…………oranje kaarten:  € 2,00 per bon = € 40 per kaart  
 
 
 
Datum:                                            Handtekening: 
 
 
  
 


